
 

WAAR KOMT MIJN TROOST VANDAAN? 

 

Orde van dienst  
gedichten-viering zondag 6 oktober, 10 uur 

in het Witte Kerkje in Groet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Met Grenslandtrio (Ed Stokman, Maartje van Huisstede, Jeroen Gerritsen) 
 
 

Voorganger: ds. Lettie Oosterhof 
Organist: Ina Terpstra-de Bruyne 

Ambtsdrager van dienst: Mieke ten Pierick  
 
  



De klok slaat 10 
 
Welkom en stilte 
 
Gedicht 
 

 
Als de wereld te zien is in een korrel zand 
En de hemel in een witte zwaan 
Dan schuilt de oneindigheid, 
In de palm van je hand, 
En zal eeuwigheid 
In een minuut bestaan. 
 
William Blake 
 

 

Woord aan het begin 

Zingen: lied 283 - In de veelheid van geluiden 

1. 
In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.  

2. 
En van overal gekomen drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons tot de zon.  

3. 
Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe. 

4. 
Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. 

 

Gebed  

  



Gedicht:

Spiegelbeeld 
 
Als in een flits,  
een spiegelbeeld beklijft. 
 
en in een lans van licht,  
zijn richting vindt. 
 
Vraag ik mij af 
op wiens gezag  
 
ik licht of leven houden mag. 
Door wiens wet of macht 
of God of geen van beide? 
 
Hou ik licht en leven 
aan mijn zijde. 
 
R.de Vriend 

Over de dienst 

Uit de bijbel: Zaligsprekingen Mattheus 5: 3-12 

Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen  

en van allerlei kwaad betichten. 

 
 
 
 
 
 



Gedicht: 
 

Enkel met het hart 
kun je goed zien 
wat belangrijk is 
is onzichtbaar 
voor de ogen 
 
Uit: De kleine prins, A. de Saint-
Exupery 

 

 

 

Tekst: gedachten bij gedichten

Gedicht 

Ik ben 
Ik ben niet ik 

ik ben degene die aan mijn zijde staat, 
zonder dat ik hem zie. 

 
Die ik soms bezoek, die ik soms vergeet. 

 
Die kalm zwijgt wanneer ik spreek. 

Die zachtmoedig vergeeft wanneer ik haat. 
 

Die gaat waar ik niet kom. 
 

Ik ben die naast mij in mij is. 
 

Juan Jimenez 

 
  



Tekst: gedachten bij gedichten  

 

De tuinman en de dood  

Nooit werd ik een geschikt tuinier. 

Het onkruid schaamte tiert nog welig 

en ik wilde wel wieden schoffelen 

en harken maar mij ontbrak het aan moed.  

Of eerlijk gezegd ik kon het niet aan 

het spijt me. Ik las ze graag de woorden 

en de bloemen zij blaakten van verlangen 

en zij stierven van verdriet. Nu echter 

waaien de seizoenen door mijn hoofd in 

al hun aangenaamheid. Alsof ik word 

geplant en groei en herbegin. 

Het is de liefde. En kijk hoe knap

het lef van het oningeperkte 

het onvermoeibaar altijd andere 

de schoonheid die bekoort en jubelt 

maar evengoed bedroeft die straalt of 

bloedt uit zeven wonden. Kortom 

als God niet mooi is heeft Zij weinig zin.                  Ivo van Strijtem

Gebeden afgewisseld met zingen: lied 900 – Nada te turbe 



 
 
Collecte en mededelingen 
 
1e collecte: diaconaal -   
Kerk in Actie – Zending Israël zondag. Israël. JONGEREN BOUWEN AAN EEN 
CULTUUR VAN VREDE.  
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken 
verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte 
scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een 
gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke 
activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende 
nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen 
verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel 
verschillen kan overbruggen.  
 
De 2e collecte is voor de kosten van onderhoud van de  kerken en de kosten van 
de eredienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

U kunt ook bijdragen via deze Givt app.  
De diaconale collecte is altijd collecte 1 en de  
collecte voor de kerk is collecte 2.  

.                                  
                       Of bijdagen via deze iDeal QR code.  
                       Uw gift via deze code zal worden verdeeld  
                       over het diaconale doel (60%) en de 
                       ‘de Kerk’ (40%). Het bedrag is aanpasbaar. 

   

 



 
 
Slottekst bij het laatste gedicht 
 

Onder de appelboom 
 
Ik kwam thuis, het was  
een uur of acht en zeldzaam  
zacht voor de tijd van het jaar,  
de tuinbank stond klaar  
onder de appelboom 
ik ging zitten en ik zat  
te kijken hoe de buurman  
in zijn tuin nog aan het spitten  
was, de nacht kwam uit de aarde  
een blauwer wordend licht hing  
in de appelboom 
toen werd het langzaam weer te mooi  
om waar te zijn, de dingen  
van de dag verdwenen voor de 
geur  
van hooi, er lag weer speelgoed  
in het gras en verweg in het huis  
lachten de kinderen in het bad  
tot waar ik zat, tot  
onder de appelboom 
en later hoorde ik de vleugels  
van ganzen in de hemel  
hoorde ik hoe stil en leeg  
het aan het worden was 
gelukkig kwam er iemand naast 
mij  
zitten, om precies te zijn jij  
was het die naast mij kwam  
onder de appelboom, zeldzaam  
zacht en dichtbij  
voor onze leeftijd. 
 
 
Rutger Kopland 
 

 

 

 



 

Zegen 

Slotlied:  Nog voor wij woorden hebben 

  Nog voor wij kunnen heten, 
  heb jij ons al gekend, 
  genoemd en aangesproken 
  tot liefde voorbestemd. 
  Nooit raken wij verzwegen 
  maar worden als het kind 
  dat  bij zijn naam geroepen, 
  een nieuw vertrouwen vindt. 

 

Nog voor wij kunnen vragen 
heb jij ons al gehoord. 
Nog voor wij wegen weten 
wijs jij ons zelf het spoor. 
Jouw lamp voor onze voeten 
geeft dan het volle zicht. 
jij wacht ons aan de einder 
als horizon van licht. 

Tekst Sytze de Vries, Melodie: 
Liedboek 968 

 
  Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie/thee in de Witte Huisjes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 13-10-2024 is er om 10 uur dienst        
                in de Dorpskerk in Schoorl 
Voorganger: ds. Jan Andries de Boer uit Winkel 
Organist: Willem Leegwater 


