
 
 

 
Orde van dienst voor de openluchtviering van   

zondag 21 juli 2024, 10.00 uur,  
in de tuin van de Dorpskerk in Schoorl 

 
 

 

Thema: Put of Bron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voorganger: Ds. Fokko Omta 
Piano en zang: Saskia Terpstra 

Schilderworkshop voor kinderen: Mieke ten Pierick 
Ambtsdrager van dienst: Martin de Zwart 

 
 
 



 
 

Vooraf Pianospel 
 
Welkom 
 
Moment van Stilte 
 

Aanvangslied: lied 793 - Bron van liefde, licht en leven    

 

1. Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt,  

    door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt.  

    Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet;  

    dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.  

 

2. Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt,  

    woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind –  

    al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen,  

    liefde zal ons nooit verlaten: Gij laat ons geen dag alleen.  

 

3. Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn;  

    is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn.  

    Dat wij dan elkaar beminnen zó dat zelfs de dood niet scheidt;  

    niets kan liefde overwinnen – liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Opening & Groet      

 

Gebed, om ontferming en geest.     

 

Zingen: lied 420 canon -  

Groot is de wereld  
 

Wat gaan we doen?  

toelichting thema, Kinderworkshop 

Schilderen. 

 

Solozang:  Liefde is de bron 

 

Schriftlezing:  Joh.4, 4-15  - 

Ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. 

 

Jezus moest door Samaria gaan en kwam in een stadje genaamd Sichar, dicht 

bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had.  

Daar was de Jacobsbron. Jezus was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de 

bron zitten, het was rond het middaguur.  



 
 

Er kwam een vrouw, een Samaritaanse, om water te putten. Jezus zei tot haar: 

‘Geef mij wat te drinken.’ (…) De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij 

om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk 

niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, 

en: wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u 

levend water hebben gegeven.’ ‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, 

en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch 

niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf 

nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ Jezus zei: ‘Iedereen die dit 

water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, 

zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden 

waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’‘Geef mij dat water, heer’, zei de 

vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te 

komen om water te putten.’ 

 

Solozang:  Vreugde van mijn hart 

 

Overdenking:  Put of Bron 

 

Zingen lied 701 - Zij zit als een vogel 

 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, onder haar de chaos van de 

eerste dag; zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, zoekend naar een plaats 

onder de hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op het wonder dat zich 

daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen los, taal 

en getuigenis, bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; niets brengt haar tot 

zwijgen, vurig als zij is. 

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, gift van de Verlosser aan zijn 

aardse bruid; de sleutel is zij, toegang tot de schriften, vogel uit de hemel, witte 

vredesduif. 

 

Mededelingen en collectes 

1e collecte: diaconaal EYE CARE FOUNDATION 
Meer dan 30 miljoen mensen in ontwikkelingslanden zijn onnodig blind, want 

diverse vormen van blindheid, zoals staar, zijn goed te behandelen. Daarnaast 

zijn 60 miljoen mensen slechtziend. Voor deze mensen is blind zijn of slecht 

kunnen zien een ramp. Ze hebben geen kans op scholing of werk en daardoor 

geen toekomst. Een eenvoudige staaroperatie of het aanmeten van een bril kan 



 
 

uitkomst bieden, maar is voor arme mensen in Nepal, Cambodja of Ghana 

onbetaalbaar en onbereikbaar. 

 

De 2e collecte is als altijd voor de kosten van onderhoud van de kerken en de 

kosten van de eredienst. 

U kunt contant bijdragen aan 
de collectes, maar ook gebruik  
maken van de GIVT QRcode 
(bedrag per doel instelbaar) of  
de iDeal QRcode (1 bedrag  
instelbaar: 60% voor diaconale  
doel en 40% voor ‘de kerk’) 

 
Solozang: For the one  

 

Dank-  en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader  

 

Zingen Slotlied 802: 1, 4, 5 en 6 - Door de wereld  

 

1. Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort,  

    Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat ik u wijs.  

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.   

 

4. Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet,  

    tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. refrein  

 

5. Velen, die de moed begaf, blijven staan of dwalen af,  

     hunkerend naar hun oude land. Reisgenoten, grijp hun hand. refrein  

 

6. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:  

    ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs.’ Refrein 

 

Wegzending en Zegen 

 

Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie/thee 

 

Zondag 28 juli is er om 09.30 uur dienst in het 
Witte Kerkje te Groet.  
 

Voorganger: Ds. Tjitske Hiemstra uit Groningen 
Organist: Atze Velthuis 


